
Hand-out 9 Voorwaarden om te overwinnen 
 

1. Jericho overwonnen (Jozua 6 vs.1-5) 
• ‘Geloof en overwinning’ In Hebreeën 1 vs.4 lezen we dat de muren van 

Jericho ‘door het geloof’ zijn ingestort. De hoge en sterke muren en de 
gesloten poort werden alleen door het geloof overwonnen. Net zoals David 
het zegt: ‘Met mijn God loop ik op een legerbende in en met mijn God spring 
ik over een muur’(Psalm 18 vs.30). Door het geloof ontvangen we niet alleen 
het eeuwige leven (Joh. 20 vs.31) maar de Bijbel leert ons ook om ‘uit het 
geloof te leven’ (Rom. 1 vs.17). 

• ‘Gehoorzaamheid en overwinning’  Geloven in wonderen is niet op zich zelf 
staand. Het grote wonder rond Jericho werd voorafgegaan door vijf 
hoofdstukken van dit prachtige boek. Kort voor deze overwinning had Jozua 
een persoonlijke ontmoeting met de Here, waarin hij ‘op heilige grond’ de 
positie van een dienstknecht in nam en gehoorzaam naar de instructies van 
de Here luisterde. Het wonder van Jericho werd dus voorafgegaan door een 
besef van Gods heiligheid, nederigheid en gehoorzaamheid aan Gods 
Woord. 

• ‘Vertrouwen en overwinning’ Ondanks zijn ervaring als legeraanvoerder (zie 
Ex. 17 vs.9) moest Jozua nu vertrouwen op de strategie van de Here. Naar 
de mens gesproken vallen de muren niet om nadat het volk er zeven dagen 
omheen getrokken was. Menselijk gesproken zoude hiermee niet de muren 
van Jericho maar het eigen geloof aan het wankelen gebracht worden! Net 
zoals Naäm die zich zeven keer in de Jordaan onder moest dompelen om 
van zijn melaatsheid af te komen (2 Koningen 5 vs.13-14) werd nu het zelfde 
vertrouwen van Jozua en het volk gevraagd. Zo lezen we in Psalm 37 vs.5 
‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken’. 

• ‘Profetie en overwinning’ God beloofde, dat op de zevende dag de stad 
Jericho zou vallen. In Hebr. 4 vs.8 lezen we dat deze zevende dag van een 
andere, latere dag spreekt. In dit hoofdstuk leert de Here ons dat Hij zijn volk 
Israël op de zevende dag het beloofde land binnen zal brengen. We hebben 
hier te maken met Bijbelse profetie die nog in vervulling zal gaan. Bij de 
wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg, zal het volk Israël eindelijk 
en voorgoed thuis komen en het beloofde land Israël voor goed beërven. 
Hiermee zal het zevende millennium aanbreken, de ‘zevende dag’ want bij 
God is één dag als duizend jaar (2 Petr. 3 vs.8). Het waren de zeven 
bazuinen die de overwinning aankondigden, zo zal ook na de zevende 
bazuin de Ark des verbonds zichtbaar worden (Openbaring 11 vs.15 en 19), 
waarna God tot zijn doel zalkomen met Israël. 

• ‘Stilheid en overwinning’  In Jozua 6 vs.10 krijgt het volk de opdracht om in 
volkomen stilte rond de stad te trekken. Er mocht geenenkel geluid gemaakt 
worden en niets gezegd worden. De grootste overwinning werd in stilte 
behaald, toen de Here Jezus in volkomen stilte aan het kruis hing (Jesaja 53 
vs.7)! Zo leert Jesaja 30 vs.15 ons dat juist in deze stilheid onze sterkte ligt. 
Stilheid heeft te maken met volkomen overgave aan Hem. 



• ‘God nabijheid en overwinning’ Te midden van het volk werd ook de ark des 
verbonds mee genomen, terwijl de gewapenden vóór de ark uitgingen en het 
volk de ark volgde. Zo zei de Here tegen Mozes: ’Moet Ik zelf met u 
medegaan om u gerust te stellen?’ Waarop Mozes antwoordde: ‘Indien Gij 
zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken’ (Ex. 33 vs.15). Ook aan 
ons heeft Hij beloofd: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding 
der wereld’ (Matth. 28 vs.20). 

• ‘Lofprijzing en overwinning’ Het gejuich ging vooraf aan de overwinning. Het 
is eenvoudiger om na de overwinning te juichen, dan ervoor. In Psalm 50 
vs.23 lezen we ’Wie lof offert, eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Gods heil 
doe zien’. Dat deden Paulus en Silas ook  in de gevangenis (Hand. 16 
vs.25). Bij de overwinning op Jericho ging het allemaal om de eer van God 
en niet om menselijke eer. Ze mochten de stad dan ook niet plunderen om er 
zelf beter van te worden, nee, alles van waarde was heilig en voor de Here 
bestemd (Jozua 6 vs.19).  

 
Gespreksvragen: 

1. Bestudeer de zeven voorwaarden om te overwinnen en probeer te ontdekken, 
waar het soms fout gaat. 

2. Wat betekent het in de praktijk op uit het geloof te leven? 
3. Hoe kunnen we leren om steeds meer op Hem te vertrouwen? 
4. Wat betekent het om voor Hem stil te worden? 
5. Welke rol speelt lofprijzing in uw leven? 


